Waar het lied der branding ruist bij dag en nacht
Waar ‘'t vertrouwde huisje altijd op mij wacht
Waar de meeuwen schreeuwen boven ’t golfgedruis
Daar ben ik geboren, daar voel ik me thuis

Verdrietig, maar dankbaar voor alle mooie jaren samen,
hebben wij in liefde moeten loslaten onze
moeder, schoonmoeder en oma

Jantje Gerritsen-Plekker
Janny

Schylge, myn Idntse wat hab ik dy jeaf.

¢ Formerum, 30 april 1935 T Hoogeveen, 3 maart 2026

weduwe van Christiaan Jan Gerritsen
Raymond en Willemien
Miranda en Ron
Romée, Vivian, Didier
Correspondentieadres:
Zuiderzee op Zuid 16, 8256 SP Biddinghuizen

Op verzoek van Janny heeft het afscheid in kleine kring
plaatsgevonden.




